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Van New Age naar Jezus

Gisteren
gedoopt,
vandaag
expert




Op social media en dan met nhame op Instagram en
TikTok vliegen de spirituele teachers je om de oren.

De vaak mooie accounts met een goede marketing
erachter, trekken veel volgers. Jonge, zoekende
mensen worden aangetrokken door de flitsende
spirifoto’s op Ibiza. De levens zien er gelikt en succesvol
uit en het enige dat je hoeft te doen is positief denken,
goed ademen en een cursus manifesteren kopen voor
999 euro. Dan komt alles goed. En als alles niet goed
komt, heb je niet goed gemanifesteerd.

TEKST: CHANTAL CINDY

Ze noemen zichzelf vaak een ‘oude
ziel’, hier voor de laatste incarnatie om
de mensheid te redden. Ze zijn alleen
maar liefde en licht en hebben DE
antwoorden die jij zoekt.

Zij weten het. Jij nog niet...

Gelikte accounts

Vanaf dat ik mij kan herinneringen,
heb ik paranormale/spirituele erva-
ringen gehad. Op mijn zevende sloeg
de vraag in: ‘Hoe kom ik in IK en heb
ik daar een keuze in gehad?’ Deze
vraag heeft mij in mijn leven gestuurd
en resulteerde in de opleiding tot
reincarnatietherapeut. Als er in die tijd
social media had bestaan en er steeds
bepaalde personen overtuigend
hadden beweerd de antwoorden te
kennen, ingepakt in schoonheid, was
ik daar misschien ook wel voor geval-
len. Het gebrek aan snelle toegang
tot informatie zorgde er wel voor dat
ik meer moest nadenken, naar binnen
moest, filosoferend over dat wat ik
zag en ervoer. Dat is nu wel anders.
De gelikte spirituele accounts zijn
schering en inslag op social media.
Veel van dit soort accounts zijn vlak
na of tijdens corona ontstaan. Een
deel daarvan hield zich al bezig met

‘content creatie’ en re-brandden
zichzelf naar een spiritueel account.
Waarop ze zichzelf meteen als spiri-
tuele leraar neerzetten. Ze zijn niet
geworteld en focussen zich actief via
marketing, funnels, samenwerkingen
met andere influencers, branddeals en
advertenties op een jonge doelgroep.
Een zoekende doelgroep. Vaak ook
een kwetsbare.

Duivel

Veel daarvan vliegen nu de volgende
trend in en re-branden zichzelf naar
‘christelijk influencer’. Met een even-
zogoede marketringstrategie, brand
deals, influencer samenwerkingen en
gelikte campagnes met funnels die je
sturen naar de verkoop. Alleen is het
nu geen cursus manifesteren meer,
maar wandelen met Jezus. Gisteren
gedoopt, vandaag expert. Dat wat
ze eerst promootten, is nu van de
duivel. En de duizenden volgers aan
wie eerst goed verkocht werd, kunnen
het bekijken. De ene trend wordt voor
de andere ingeruild. En nu is het niet
hun Gids die vertelt dat ze dit of dat
met je moeten delen, maar God. En
ook nu weer hebben ze (stellig) alle
wijsheid in pacht. Mijn social media is
de afgelopen week weer ontploft met

voorbeelden hiervan, het zullen niet
de eerste en ook niet de laatste zijn.
Nu meer dan ooit is het belangrijk om
naar binnen te keren. Er komt zoveel
vervuilde informatie op ons af dank-
zij social media en Al (over Al heb ik
ook nog wat te vertellen), dat het in
contact blijven met ons eigen innerlijk
kompas cruciaal is. Ren hard weg van
mensen die zeggen jou te kunnen
redden of helen. Ren hard weg van
mensen die zichzelf te pas en te on-
pas een oude of bewuste ziel noemen.
Of mensen die er prat op gaan te
vetellen dat dit hun laatste incarnatie
is en ze hier zijn om de mensheid te
redden. Ren hard weg van mensen
die zeggen alleen maar liefde en licht
te zijn. Ren hard weg van mensen die
zeggen geen ego meer te hebben.

Spiritueel in het
wegrestaurant

We zijn geneigd te denken dat be-
wuste zielen een succesvol en spiri-
tueel ogend leven leiden, maar dat is
niet helemaal waar. Michael Newton
beschrijft in zijn boek Reis der Zie-
len een casus waar een bewuste ziel
geincarneerd is op aarde. Ze werkte
in een wegrestaurant waar vrachtwa-
genchauffeurs vaak aten. Ze maakte
dan een praatje en had oprechte in-
teresse. De werking van haar energie,
haar aanwezigheid en echte interesse
en aandacht, deden iets positiefs met
de chauffeurs. Er was niets ‘spiritueels’
aan haar. Ze had geen tarotkaarten,
deed niet aan reiki, rende niet rond
met wierrook. Ze werkte ‘gewoon’ in
de catering, zat niet flitsend te wezen
op lbiza en woonde ‘gewoon’ in een
rijtjeshuis.

Spiritualiteit gaat over verbinding, de
verbinding met jeZelf en daardoor
ook met wat om je heen is. Jij bent
volledig uitgerust om jezelf en je leven
te helen. Keer naar binnen. ¢

Chantal Cindy geeft reincarnatietherapie en sessies Life between lives. ‘Alle antwoorden over jou vind je in jou’.

Werken met de ziel enzo. Meer info: www.reincarnatietherapie.info



http://www.reincarnatietherapie.info

